




PSALM 108 VERS 1 EN 2

WELKOM EN OPENING

PROGRAMMA
ZATERDAGAVOND • 7 MAART 2026 • 19.30 UUR

INLEIDING I  GEBED

PSALM 120 VERS 1,  2,  3 EN 4

PSALM 121 VERS 1,  2,  3 EN 4

PSALM 123 VERS 1 EN 2 

INLEIDING I I  JERUZALEM

PSALM 122 VERS 1,  2 EN 3

PSALM 125 VERS 1,  2,  3 EN 4

INLEIDING I I I  BALLINGSCHAP

COLLECTE T.B.V.  EVANGELISATIE HOORN & HORNÁ POTÔŇ

PSALM 124 VERS 1,  2,  3 EN 4

PSALM 126 VERS 1,  2 EN 3

DANKWOORD EN SLUITING MET GEBED

AVONDZANG VERS 1,  2,  3 EN 4 (MELODIE PSALM 134)
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Pieter Heykoop werd op 11 oktober 1960 te Dordrecht geboren.

Op jeugdige leeftijd bleek zijn muzikale aanleg en interesse voor
het orgel. Op 6-jarige leeftijd kreeg hij zijn eerste orgellessen
van Bart van den Berg. Vervolgens studeerde hij bij Cor Visser,
de toenmalige organist van de Grote Kerk te Dordrecht. Ook Jan
Bonefaas, organist van de Grote Kerk te Gorinchem en de
internationaal befaamde organist Ben van Oosten behoorden
tot zijn leermeesters. Op 15-jarige leeftijd werd hij benoemd als
vaste organist van één van de Gereformeerde Kerken in zijn
geboortestad. Sinds 1986 is Pieter Heykoop organist van de
Gereformeerde Gemeente in zijn woonplaats Yerseke, waar hij
het 3-klaviers Van den Heuvel-orgel bespeelt.

Pieter Heykoop is een veelgevraagd organist voor zang- en
orgelavonden in binnen- en buitenland. Hij bespeelde tal van
imposante orgels in o.a. Frankrijk, Engeland, Duitsland,
Luxemburg, Schotland, Oostenrijk, Tsjechië, Canada, U.S.A., Israël
en Zuid-Afrika.

Er verschenen van hem vele CD’s met orgelimprovisaties,
samenzang en koorzang. Een groot aantal orgelbewerkingen
zijn, van zijn hand en onder zijn uitgave, op bladmuziek
verkrijgbaar. Zijn spel wordt veelal gekenmerkt door
vindingrijkheid en fijngevoeligheid.

Tijdens zijn 45-jarig jubileum ontving hij tijdens een concert op
26 september 2020 in de Grote Kerk te Dordrecht een
koninklijke onderscheiding en werd Pieter Heykoop benoemd
tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

OVER PIETER HEYKOOP
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Hoofdwerk: (C-f3)
Prestant 8 Vt
Roerfluit 8 Vt
Octaaf 4 Vt
Gedeckt Fluit 4 Vt
Octaaf 2 Vt
Mixtuur 3-4 st.
Cornet 4 st.
Trompet 8 B/D Vt

Bovenwerk: (C-f3)
Baarpijp 8
Prestant 4
Roerfluit 4
Nasard 3
Woudfluit 2
Dulciaan 8

Pedaal: (C-d1)
Subbas 16

3 koppels
Tremulant

DE DISPOSITIE VAN HET KNIPSCHEER-ORGEL

Op 1 januari 1869 werd het orgel tijdens de Nieuwjaarsdienst in
gebruik genomen. Dat is nu dus meer dan 150 jaar geleden. De
opdracht voor de bouw werd in februari 1868 gegeven aan de
firma Knipscheer & co, een orgelmakerij in de Warmoesstraat in
Amsterdam. Het instrument kostte 3.100 gulden. Een
ontwerptekening van het Knipscheer-orgel is tot op heden niet
gevonden. In 2009 is het orgel partieel gerestaureerd door de
firma van Vulpen na een voorafgaande degelijk onderzoek naar
de staat van het instrument.





1. Mijn hart, o Hemelmajesteit,
Is tot Uw dienst en lof bereid.
'k Zal zingen voor den Opperheer;
'k Zal psalmen zingen tot Zijn eer.
Gij, zachte harp, gij schelle luit,
Waakt op; dat niets uw klanken stuit';
'k Zal in den dageraad ontwaken,
En met gezang mijn God genaken.

PSALM 108 VERS 1 EN 2

2. Ik zal, o HEER, Uw wonderdaân,
Uw roem den volken doen verstaan;
Want Uwe goedertierenheid
Is tot de heem'len uitgebreid;
Uw waarheid heeft noch paal noch perk,
Maar streeft tot aan het hoogste zwerk.
Verhef U boven 's hemels kringen,
En leer al d' aard' Uw grootheid zingen.

WELKOM EN OPENING

Welkom door de Muziekcommissie
Opening met gebed en schriftlezing door ds. M. van Kooten

INLEIDING I  GEBED

Inleiding over het gebed ds. M. van Kooten





3. Wee mij, die rust en hulp moet derven,
In Mesech als een vreemd'ling zwerven,
En steeds in Kedars tenten wonen,
Bij mensen, die mij bitter honen!
Ik heb reeds lang mij opgehouden
Bij hen, die nooit op God betrouwden;
Bij hen, die, tot mijn bitterst wee,
Een afschrik hebben van den vreê.

1. 'k Riep tot den Oorsprong aller dingen,
Tot God, in mijn bekommeringen,
En Hij verhoorde mijn gebeden,
Naar Zijne goedertierenheden.
O, HEER, doe mij den strik ontslippen
Der veinzerij en valse lippen;
Behoed mij voor de bitse tong,
Die mij met leugentaal besprong.

PSALM 120 VERS 1,  2,  3 EN 4

2. Wat voordeel zal 't bedrog u baren,
Vermetel rot van lasteraren?
Wat voordeel zal u in dit leven
Uw bitse tong, Uw boosheid geven?
Gij haalt op u, o leugensprekers,
De pijlen enes sterken wrekers,
En een jeneverkolengloed,
Waardoor gij haast verbranden moet.

4. Ik zoek den vreê steeds aan te kweken;
Maar kan er nauwelijks van spreken,
Of 'k zie mijn reden afgebroken,
En hen tot woed' en krijg ontstoken.





1. 'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen,
Vanwaar ik dag en nacht
Des Hoogsten bijstand wacht.
Mijn hulp is van den HEER alleen,
Die hemel, zee en aarde
Eerst schiep, en sinds bewaarde.

PSALM 121 VERS 1,  2,  3 EN 4

2. Hij is, al treft u 't felst verdriet,
Uw wachter, die uw voet
Voor wankelen behoedt;
Hij, Isrels Wachter, sluimert niet;
Geen kwaad zal u genaken;
De HEER zal u bewaken.

3. Zijn wacht, waarop men hopen mag,
Zal, daar zij u bedekt,
En u ter schaduw strekt,
De maan bij nacht, de zon bij dag,
In koud' en gloed vermind'ren,
Opdat zij u niet hind'ren.

4. De HEER zal u steeds gadeslaan,
Opdat Hij in gevaar,
Uw ziel voor ramp bewaar';
De HEER, 't zij g' in of uit moogt gaan,
En waar g' u heen moogt spoeden,
Zal eeuwig u behoeden.



1. Ik hef tot U, die in den hemel zit,
Mijn ogen op, en bid;
Gelijk een knecht ziet op de hand zijns heren,
Om nooddruft te begeren,
En 't oog der maagd is op haar vrouw geslagen,
Om hulp of gunst te vragen;
Zo slaan wij 't oog op onzen HEER, tot Hij
Ook ons genadig zij.

PSALM 123 VERS 1 EN 2

2. Geef ons genâ, geef ons genâ, o HEER,
En red ons tot Uw eer;
Wij zijn reeds moe van al de schamp're woorden,
Die wij van smaders hoorden;
Ons treurig hart is moe van al het spotten,
En 't honend samenrotten
Der hovaardij, die need'rigen veracht,
En weelderig belacht.

INLEIDING II  JERUZALEM

Inleiding over Jeruzalem ds. M. van Kooten
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1. Ik ben verblijd, wanneer men mij
Godvruchtig opwekt: "Zie, wij staan
Gereed, om naar Gods huis te gaan;
Kom, ga met ons en doe als wij."
Jeruzalem, dat ik bemin,
Wij treden uwe poorten in;
Daar staan, o Godsstad, onze voeten.
Jeruzalem is wèl gebouwd,
Wel saâmgevoegd: wie haar beschouwt,
Zal haar voor 's Bouwheers kunstwerk groeten.

PSALM 122 VERS 1,  2 EN 3

2. De stammen, naar Gods naam genoemd,
Gaan derwaarts op; waar elk zich buigt
Naar d' ark, die van Gods gunst getuigt;
Waar elk Zijn naam belijdt en roemt;
Want d' achtb're zetel van 't gericht
Is daar voor Davids huis gesticht;
De rechterstoelen staan daar binnen.
Bidt, met een algemene stem,
Om vrede voor Jeruzalem.
Het ga hun wèl, die u beminnen.

3. Dat vreed', en aangename rust,
En milde zegen u verblij';
Dat welvaart in uw vesting zij,
In uw paleizen vreugd' en lust.
Om vriend en broed'ren spreek ik nu:
"De vrede zij en blijv' in u;
Nooit moet haar nijd of twist verkloeken;
Om 's HEEREN huis, in u gebouwd,
Waar onze God Zijn woning houdt,
Zal ik het goede voor u zoeken."
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1. Hij zal noch wank'len, noch bezwijken,
Die op den HEER vertrouwt,
En op Zijn goedheid bouwt;
Hij zal, als Sions berg, nooit wijken,
Wiens grondslag door geen aards vermogen
Ooit wordt bewogen.

PSALM 125 VERS 1,  2,  3 EN 4

2. Gelijk 't gebergt', dat, hoog gerezen,
Om Salem ligt gespreid,
Zo is, in eeuwigheid,
De HEER rondom hen, die Hem vrezen;
Rondom Zijn volk, 't welk Hij wil hoeden
Voor tegenspoeden.

3. Want hoe de bozen zich doen schromen
Door wrede heerschappij,
Nog zal hun dwing'landij
Niet rusten op het lot der vromen,
Opdat zij nooit, van 't recht geweken,
Zichzelven wreken.

4. Geef, HEER, den goeden Uwen zegen;
Doe wèl aan 't vroom gemoed;
Maar hem, die onrecht doet,
En die zich neigt tot kromme wegen,
Zal God verdoen; doch Isrel leven
En vrede geven.

INLEIDING III  BALLINGSCHAP

Inleiding over de ballingschap ds. M. van Kooten

COLLECTE

Collecte t.b.v. Evangelisatie Hoorn en Horná Potôň

PSALM 124 VERS 1,  2,  3 EN 4

1. Dat Israël nu zegge, blij van geest:
Indien de HEER, die bij ons is geweest,
Indien de HEER, die ons heeft bijgestaan,
Toen 's vijands heir en aanval werd gevreesd,
Niet had gered, wij waren lang vergaan. 16

QR-code geldig t/m 15 maart

Zie voor meer informatie pagina 22 en 23



2. Dan hadden zij ons levendig vernield;
Hun hete toorn had ons gewis ontzield;
Bedolven in een diepen jammervloed;
Dan had een stroom, dien niemand tegenhield,
Ons gans versmoord, had God het niet verhoed.

3. Dan had geen mens naar onze klacht gehoord;
Dan had een zee van rampen ons versmoord.
Geloofd zij dies de HEER, die redt van 't graf,
Die ons, schoon wreed vervolgd van oord tot oord,
Tot enen roof niet in hun tanden gaf.

4. W' ontkwamen haast des vogelvangers net,
Den lozen strik, tot ons bederf gezet;
De strik brak los, en wij zijn vrij geraakt.
De HEER is ons tot hulp op ons gebed;
Die God, die aard' en hemel heeft gemaakt.





1. Wanneer de HEER, uit 's vijands macht,
't Gevangen Sion wederbracht,
En dat verlost' uit nood en pijn,
Scheen 't ons een blijde droom te zijn.
Wij lachten, juichten; onze tongen
Verhieven 's HEEREN naam, en zongen.
Toen hieven zelfs de heid'nen aan:
"De HEER heeft hun wat groots gedaan."

PSALM 126 VERS 1,  2 EN 3

2. God heeft bij ons wat groots verricht;
Hij zelf heeft onzen druk verlicht;
Hij heeft door wond'ren ons bevrijd;
Dies juichen wij, en zijn verblijd.
Breng, HEER, al Uw gevang'nen weder;
Zie verder op Uw erfvolk neder;
Verkwik het, als de watervloed,
Die 't zuiderland herleven doet.

3. Die hier bedrukt met tranen zaait,
Zal juichen, als hij vruchten maait;
Die 't zaad draagt, dat men zaaien zal,
Gaat wenend voort, en zaait het al;
Maar hij zal, zonder ramp te schromen,
Eerlang met blijdschap wederkomen,
En met gejuich, ter goeder uur
Zijn schoven dragen in de schuur.

DANKWOORD EN SLUITING

Dankwoord door de Muziekcommissie
Sluiting met gebed
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1. O grote Christus, eeuwig licht!
Niets is bedekt voor Uw gezicht;
Die ons bestraalt, waar wij ook gaan,
Al schijnt geen zon, al licht geen maan.

AVONDZANG VERS 1,  2,  3 EN 4 (MELODIE PSALM 134)

2. Toon ons Uw goedheid en Uw macht,
Door Uw bescherming, dezen nacht,
Behoed ons tegen ramp en leed,
En blijf tot onze hulp gereed.

3. Verkwik ons door een zoete rust,
Om goed te doen met nieuwen lust;
Dat onze slaap gematigd zij,
Ja zelfs Uw naam tot eer gedij'.

4. Houd ons gemoed voor U bereid,
Opdat het blij Uw komst verbeid',
Daar 't in een stil vertrouwen leeft,
Dat Gij ons onze schuld vergeeft.



Het positieve saldo van de advertentieopbrengsten van deze
Psalmzangavond en de komende Zomerzangavonden én de

collecteopbrengst gaat naar de Evangelisatie te Hoorn en Horná
Potôň. Van harte aanbevolen! 

OVER DE COLLECTEDOELEN

Evangelisatiewerk in Hoorn
Hoorn is een mooie, eeuwenoude handelsstad met een rijk verleden.
Ooit welvarend en godsdienstig. Jan Arentz hield er in 1564 de eerste
Hollandse hagenpreek en de reformatie kreeg in Hoorn voet aan wal.
Van de 75.000 inwoners bezoekt nu circa één procent regelmatig een
kerk. Dat is een minder perspectiefrijke kant van de stad. Uit
evangelisatiewerk in de tachtiger jaren van de vorige eeuw is een
kleine christelijke gemeente ontstaan: ‘Het Lichtbaken’. Jan Boer is
als voorganger aan deze gemeente verbonden en als evangelist
werkzaam in Hoorn. Vanuit het gebouw aan de Maelsonstraat in
Hoorn wordt op verschillende manieren het Evangelie in de stad
uitgedragen; via de diensten op zondag, gespreksgroepen,
koffieochtenden en andere activiteiten. Ook door het
evangelisatietijdschrift ‘Allicht Hoorn’, dat met Kerst op alle 30.000
adressen in Hoorn wordt bezorgd, als een poging om één keer per
jaar de hele stad te bereiken. In de hoop en verwachting dat het
Woord van God harten zal raken. Het evangelisatiewerk in Hoorn
wordt verricht onder verantwoordelijkheid van de interkerkelijke
stichting Predik het Woord. Drie keer per jaar ontvangen
belangstellenden het Contactblad met informatie over de voortgang
van het evangelisatiewerk. Ook het tijdschrift Allicht Hoorn wordt
naar alle betrokkenen gestuurd. Wilt deze periodieken ook
ontvangen? U kunt ze gratis aanvragen per e-mail
info@predikhetwoord.nl of telefonisch via 06-19175808. Van harte
aanbevolen.

Horná Potôň
Sinds 2009 is de Hervormde gemeente Woudenberg betrokken bij de
zustergemeente in Horná Potôň in Slowakije, een Hongaarse
hervormde gemeente op een half uur rijden van Bratislava. Naast de
warme contacten en bezoeken vanuit Horná Potôň aan Woudenberg
en vice versa, ondersteunen we deze kleine gemeente.

Afgelopen jaren is o.a. de pastorie verbouwd, verduurzaamd en
uitgebreid met een gemeente zaal en is ook het kerkmeubilair
vervangen. Hier heeft de gemeente in Horná Potôň zelf actief aan
meegewerkt en bijgedragen, maar zonder financiele ondersteuning
vanuit Woudenberg was het eigenlijk niet mogelijk.
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D.V. Woensdagavond 24 juni 2026 
Eerste Zomerzangavond
Het Urker Mannenkwartet o.l.v. Gerwin van der Plaats
Organist: Harry van Leeuwen
Leiding: Ds. H.J.T. Lubbers 
Aanvang: 19:30 uur

KOMENDE ZANGAVONDEN IN DEZE KERK:

Wij bedanken al onze sponsoren en adverteerders!
Zonder hen zijn deze zangavonden niet mogelijk.

D.V. Woensdagavond 5 augustus 2026
Tweede Zomerzangavond 
Orgel: Hugo van der Meij 
Panfluit: Carina Bossenbroek
Zang: Willemijn van Middelkoop en Johan Petersen
Leiding: Ds. P.H. van Trigt
Aanvang: 19:30 uur

NL22 RABO 0372 4036 11
t.n.v. Hervormde gemeente Woudenberg 
o.v.v. Psalmzangavond 7 maart 2026

Nu de gemeentezaal klaar is ondersteunen we de hervormde
gemeente in Horná Potôň financieel om het jeugdwerk en
evangelisatie in Horná Potôň en omgeving mogelijk te maken. Er zijn
hiervoor tal van activiteiten gepland, waarbij we graag ook op uw
financiële steun rekenen. Zie voor meer informatie:
www.hervormdwoudenberg.nl/activiteiten/comissie-slowakije/.
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QR-code geldig t/m 15 maartNadien altijd nog over te maken via:

U kunt uw gift digitaal geven:

De Psalmzangavond is terug te luisteren via:
www.youtube.com/@HervormdeGemeenteWoudenberg/streams




